
Opzegversje: ‘Ik zie jou staan!’

Zie jij haar verdrietig kijken?
Zie je dat een lip snel trilt?
Merk je: Hé, wat is zij stil zeg?
Hoor je dat hij heel hard gilt?

Zeg dan: ‘Kom je met me spelen?
Doe je met ons groepje mee?
Zal ik met je meegaan strakjes?
Vind je dat een goed idee?’

Zeg eens: ‘Hoi, ik vind jou aardig.
Ga je mee de zandbak in?
Zullen we hier op het klimrek?
Leuk toch, samen; heb je zin?

Dan kan iemand weer gaan lachen,
want jij zegt: ‘Ik zie jou staan.
Niemand mag jou zomaar pesten
en zijn nare gang maar gaan.’

Zie je haar weer vrolijk kijken?
Zie je lippen vol plezier?
Merk je: ‘Hé, wat gaat het goed zeg?
Kijk, zo doen we ’t altijd hier!’
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