BEZOER ONZE SITE

Schoppen, schelden,
slaan & buitensluiten.
Waarom moet je je zo uiten?

Jezelf ‘groter maken' ten koste van een ander,
omdat jij bent geknakt? De pijn die jij een ander
aan doet, zit alleen bij jou van binnen. Door te
pesten ga jij dit gevecht met jezelf nooit winnen!

Vraag hulp, zodat jij ook van jouw pijn kan
genezen & echt zelfvertrouwen kan krijgen.

Mensen met zelfvertrouwen
zij vinden zichzelf helemaal oké & ieder ander ook.






