
Dag lieve kinderen,

Dit is een brief van mij.
Mij? Mij? Wie is dat nou weer, denken jullie misschien.
Nou, ik ben Ziva, een zebra. 
En ik vertel het maar meteen: 
ik heb geen zwart-witte strepen 
zoals alle andere zebra’s.

Ik ben heel vaak verdrietig.
Weet je waarom?
Omdat ik gepest word.
Vooral door Leeuw. Hij zit bij mij in de klas.
Hij doet heel flauwe dingen 
en zegt dan bij alles: ‘Grapje!’
Maar ik vind dat geen grapjes.

De andere dieren in mijn groep lachen met Leeuw mee.
Zoals Olifant en Zeeleeuw. En Giraf en Eekhoorn.

En meester Brombeer? Die doet helemaal niks. 

Het liefst blijf ik thuis. Want op school is het niet leuk.

Wat moet ik nou doen?
Kunnen jullie me helpen?

Liefs van mij, Ziva,  
de zebra zonder strepen.
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