
Dag lieve kinderen,

Daar ben ik weer. 
Wat ben ik blij met jullie help-ideetjes.
Heel erg bedankt.

Ik ga straks naar school.
Naar meester Brombeer.
En naar Leeuw en Olifant.
En naar alle andere dieren in mijn klas.

Ik hoop echt dat het vandaag een leuke dag wordt.

Tot ziens!

Ziva, de zebra

O ja, hebben jullie het boek over mij  
al gezien? Het heet Grapje!  
Ik hoop dat jullie het leuk vinden.

Stop Pesten Nu! | Lesmateriaal groep 1/4 | Bijlage C

Bijlage C


